Carnaval in Boemelburcht
Inleiding
Carnaval, over het algemeen het feest wat gevierd wordt in het zuiden van het land. Het feest van gek doen, jezelf verkleden en vooral heel veel alcohol. Vanuit origine is carnaval een feest voor katholieken. Het feest duurt van zaterdag tot en met dinsdag. Na dinsdag begint, op Aswoensdag, de Vastenperiode van veertig dagen, die duurt tot Pasen (NPOkennis, sd).
Tegenwoordig is de religieuze achtergrond van carnaval tijdens het carnaval minder aanwezig. Anno 2023 wordt carnaval meer gezien als het feest waarbij je voor vier dagen lang even jezelf kan laten gaan. Vier dagen lang even geen zorgen over je overvolle agenda die 365 dagen per jaar gevuld is. Vier dagen lang verbroedering (Carnavalsfan, sd).
Carnaval is ook een feest van vrijheid! Vrijheid om jezelf te zijn en jezelf te kunnen uiten, zonder dat daar scheve gezichten van komen. 
Voor dit artikel heb ik onderzoek gedaan naar carnaval in Zevenaar (tijdens de carnaval Boemelburcht). Ik heb onderzoek gedaan naar de geschiedenis van carnaval in Zevenaar en heb ik – door middel van interviews – onderzoek gedaan naar hoe carnaval vroeger werd ervaren en hoe carnaval tegenwoordig wordt ervaren. 
De onderzoeksvraag van dit artikel luidt dan ook: Hoe is de vrijheid van het vieren van Carnaval veranderd tussen 1970 en 2023?
Carnavalsgeschiedenis in Boemelburcht
Tijdens carnaval wordt de stad Zevenaar omgedoopt tot Boemelburcht. Boemelburcht is vanaf het begin van carnaval in Zevenaar al de stadnaam.
Het carnavalsfeest krijgt na de Tweede Wereld Oorlog pas een beetje voet in de aarde in Zevenaar, al is dat maar heel minimaal. Het ‘zottenfeest’ wordt in de jaren ’50 schoorvoetend gevierd door de middenstand. In 1969 wordt er een door paar enthousiaste carnavalisten gekeken of er een samenwerkingsverband mogelijk is, die de belangen van alle carnavalsverenigingen in Zevenaar kan gaan behartigen. In januari 1971 wordt deze samenwerkingsverband werkelijkheid en gaat het verder onder de naam: Stichting Gemeenschappelijk Zevenaars Karnaval Boemelbucht (Hendriks, 2014).
Vanaf de jaren ’70 groeit carnaval in Zevenaar in een vogelvlucht. Zo vindt ook een van de eerste carnavalisten in Zevenaar Henk: ‘Carnaval was in de beginjaren een feest dat werd gevierd door actieve jongelui die graag zelfstandig wilde worden. Tegenwoordig is het een feest wat door Jan en Alleman gevierd wordt.’ 
Ben en Geert, twee oud-bestuursleden van de Stichting Boemelburcht, zien deze verandering ook in de loop der jaren. Geert: ‘Je ziet in de loop der jaren dat carnaval in het begin een lokaal feest was. Dit werd gevierd met je eigen vereniging. Tegenwoordig is het een regionaal feest waarbij mensen van heiden en verre naar Zevenaar trekken om carnaval te vieren.’ Ben sluit zich bij deze woorden aan: ‘Carnaval is in door de jaren heen echt met de tijd meegegaan.’
In het jaar 1971 wordt ook de eerste carnavalsoptocht in Zevenaar georganiseerd, de Boemelparade (Boemelburcht, z.d.). De Boemelparade trekt door de straten van Zevenaar op carnavalszondag. De Boemelparade is bij uitstek een van de hoogtepunten van het carnaval in Zevenaar. Duizenden mensen, vanuit de stad en ver daarbuiten, komen naar Zevenaar om de optocht te beleven (Hendriks, 2014). 

Blijheid, Vrijheid?
Binnen het kader van dit onderzoek heb ik onderzocht hoe de carnavalsvierders in Zevenaar vrijheid ervaren binnen het vieren van carnaval. Dit gaan dan om vrijheid in het doen en laten, jezelf uitdrukken, de vrijheid in omgang met anderen maar ook de vrijheid om kritiek te uiten op de hedendaagse politiek. 
Allereerst was ik heel benieuwd wat de algemene indruk is van carnaval met betrekking tot vrijheid. Henk kwam daar met een mooi antwoord op: ‘Carnaval is vrijheid, omdat je jezelf mag verkleden zoals je dat zelf wilt. Niemand zal raar opkijken en bij zichzelf denken: wat loopt die er dan raar bij?’ Geert en Ben sluiten zich bij deze woorden aan, Ben: ‘Ik heb zelf nog nooit meegemaakt dat er raar werd gekeken naar iemand omdat hij/zij een aparte outfit droeg.’ 
Op de vraag of er tijdens de Boemelparade nog wel eens kritiek geuit wordt op de hedendaagse politiek, reageren alle drie de mannen met: ‘Vroeger meer, tegenwoordig steeds minder.’ Zij komen met een aantal verschillende redenen. Geert: ‘Vroeger waren sommige problemen maanden in het nieuws. Dat was dan in oktober al nieuws en dat was het in februari nog steeds. Tegenwoordig gaat het nieuws veel sneller voorbij. Wat vandaag nieuws is, is morgen geen nieuws meer.’ Henk komt met de volgende verklaring hiervoor: ‘Vroeger was er meer kritiek op de politiek, omdat we toen voor bepaalde vrijheden streden. Tegenwoordig hoeven we niet meer om de vrijheid van het homohuwelijk te strijden, want dat is tegenwoordig al normaal. Toen niet.’
Maar hoe wordt vrijheid dan ervaren met betrekking tot de omgang met anderen? Geert reageert: ‘Tijdens carnaval zie je een vorm van verbroedering, maar dat is tegenwoordig veel minder dan vroeger. Waarin je vroeger tijdens de polonaise Jan en Alleman meetrok om mee te lopen, zie je dat tegenwoordig helemaal niet meer.’ Ben vult aan: ‘Carnaval is in dat opzicht te massaal geworden. Je kent bijna niemand meer als je op het plein staat. Je komt met je vrienden en maakt af en toe een praatje met anderen, maar veel minder als vroeger.’
Henk sluit het interview af met de woorden: ‘Carnaval vier je niet, carnaval beleef je. Dingen vieren kun je 365 dagen per jaar doen, maar carnaval beleven, gebeurt maar vier dagen per jaar. Het gaat daarbij om de mindset die je meeneemt. Je kunt zeggen dat je helaas weer een jaar moet wachten op carnaval, je kunt ook zeggen dat je er weer een jaar tegen kan.’
Geert en Ben geven tijdens het interview het volgende aan: ‘Carnaval is niet vier dagen per jaar feest. Carnaval begint al in september, als je met de vereniging/groep bij elkaar komt, als je avonden aan het bouwen bent aan een mooie carnavalswagen. Het gaat om de gezelligheid met vrienden, het slap ouwehoeren. Carnaval is daarbij de kers op de taart van een gezellig seizoen.’
Slot 
Zelf kan ik weinig zeggen over de verschillen van vroeger en nu. Ik vier zelf pas een jaar of zes écht carnaval en daarin zie ik weinig verschillen. Toch bij de woorden die de heren spreken over het heden, kan ik mij wel vinden. Ik heb zelf ook nog nooit meegemaakt dat iemand werd nagekeken om wat hij/zij droeg tijdens carnaval. Ook zie ik weinig terug van de hedendaagse politiek tijdens de optocht, maar zie ik vooral hele mooie versierde wagens. 
Misschien pakken we tegenwoordig minder snel elkaar op de schouder om een polonaise mee te lopen. Maar ik sluit mij honderd procent aan bij wat Geert en Ben zeggen, carnaval is de kers op de taart van een gezellig seizoen waarbij er vooral veel gelachen is! Op naar het carnavalsseizoen van 2023/2024, waarbij er weer gelachen wordt en waarbij we carnaval 2024 gaan beleven.
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Met dank aan Henk, Geert en Ben voor de gezellige en zeer interessante gesprekken! Zoals beloofd proosten we samen tijdens carnaval 2024!

