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Imre Kertesz, Onbepaald door het lot (1995), later verschenen als Fatelessness (2004), en Kaddish for 
an Unborn Child (1990). Deze romans gaan over de strijd van een overlevende van de Holocaust 
tijdens en na de oorlog. In laatstgenoemde werk legt hij een vriend uit waarom hij een kind niet ter 
wereld kan brengen waar dergelijke gruweldaden gebeuren. Kertész won de Nobelprijs voor de 
Literatuur in 2002. 
 
 

 



Jonathan Littell, De Welwillenden (2006), 962 pagina’s dik, schokkend en 
gruwelijk, een roman met veel historische details, en vertelt het verhaal in 
het perspectief van de dader, de SS-officier Maximilian Aue. De roman gaat 
in feite over ons. 
 
Jiri Weil, Leven met de ster (2011), Weil ontsnapte aan deportatie door 
onder te duiken in Praag. Op deze ervaring baseerde hij vervolgens zijn 
autobiografische roman. De passieve hoofdpersoon probeert zich aan te 
passen totdat blijkt dat dit niet de juiste overlevingsstrategie is.  
 
 

 
Margo Klijn, De Stille Slag. Joodse Arnhemmers 1933-1945 (Utrecht 2003). Hèt boek over de 
Arnhemse geschiedenis van de joodse inwoners. 
 
 

 
Christopher Browning, Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in 
Poland (1992). Niet voor het eerst, maar wel overtuigend aangetoond dat de daders ook ‘gewone 
mannen’ waren, die weken voor groepsdruk en bevelen konden weigeren. Ook zeer invloedrijk.  
 
 

 



Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews (1961)/De Vernietiging van de Europese 
Joden (Ned. vertaling 2008). Onvoorstelbaar belangrijk en baanbrekend werk, grote pionier voor alles 
wat er later kwam. 
 

 

Jacques Presser, Ondergang (1965). Een boek dat insloeg als een bom, als een persoonlijke aanklacht 
en tegelijk een groots in memoriam voor de omgebrachte Nederlandse Joden. 

 

 

 

Claude Lanzmann, Shoah, film en boek (1986). Ik moet het noemen: dichter bij de 
vernietiging dan Lanzmann is geen enkele cineast geweest, een monumentaal cinematografisch werk 
dat de getuigen en de blijvende impact van de herinneringen in beeld brengt.  

 

 



Antonio Gil, De fluitspeler van Arnhem (Dark Dragon Books 2021). En prachtige graphic novel 

over de Slag om Arnhem.  

 

 

Zygmunt Bauman, Modernity and the Holocaust (1989/1991). Een boek dat de 
nazistische vernietiging verbindt met de moderne wereld waarin wij leven: Bauman bouwt voort op 
Hilberg, maar actualiseert de betekenis. 
 
 

 
Timothy Snyder, Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin (2010)/ Bloedlanden.  De 
Jodenvervolging vormt een belangrijk, essentieel onderdeel van dit boek, dat zich focust op de regio 
in Oost-Europa waar de Tweede Wereldoorlog de diepste sporen heeft achtergelaten, met 
onvoorstelbare verschrikkingen, waaronder de 'Holocaust by bullets' en de vernietigingskampen.  
 
 

 



Aharon Appelfeld, Badenheim 1939 (1978). Een roman van de onlangs overleden Appelfeld, over een 
toeristenstadje in Oostenrijk aan de vooravond van de vervolgingen. Langzaamaan begint het regime 
de stad te sluiten en dreigt deportatie. Veel van de burgers weigeren de komende Holocaust te zien. 
Indringend portret van de joodse gemeenschap én van Midden-Europa., over een toeristenstadje in 
Oostenrijk aan de vooravond van de vervolgingen. Langzaamaan begint het regime de stad te sluiten 
en dreigt deportatie. Veel van de burgers weigeren de komende Holocaust te zien. Indringend 
portret van de joodse gemeenschap én van Midden-Europa. 

  

 

Corrine Baard-Post:  Lotte, Hannah en Emmy (13) zitten net op de middelbare school in Arnhem als 
de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. De ouders van Lotte verbergen onderduikers, Hannah en haar 
joodse familie mogen steeds minder en Emmy komt uit een NSB-gezin. Vriendschap in ingewikkelde 
tijden. Mooi Arnhems tijdbeeld. Vanaf ca. 15 jaar. 

 

 

Hédi Fried: Vragen die ik kreeg over de Holocaust. Mooi, simpel en helder worden vragen 
beantwoord als: Waarom haatte Hitler de joden? Waarom boden jullie geen verzet? Een joodse 
vrouw die Auschwitz overleefde, beantwoordt kort allerlei vragen over de Holocaust (Tweede 
Wereldoorlog) én over haar eigen belevenissen. Ook antisemitisme en racisme komen aan bod. Zo 
belangrijk om dit verhaal door te vertellen aan onze jongeren.  Het boek is voor jongeren vanaf ca. 14 
jaar.  

 

 



Alle publicaties zijn in Rozet te vinden.  

Zoek via onze catalogus:  

https://rozet.nl/catalogus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


